
"Moedig" met Sekhmetkracht

Ik trok de kaart Sekhmet en zo begon haar creatie. 
Zonkracht zou ze meekrijgen!

Uit mijn jarenlange verzameling symbolen zocht ik deze zon uit.

Laatst vroeg iemand bij een ander wezen: "Is dat een echte
Larimarhanger, want die is alleen al meer dan €50 waard?".

Ja, de prijs van de WichtKrachtWezens wordt niet bepaald door de
hoeveelheid uren of de prijzen van de materialen die ze bevatten.

Ik werd vorig jaar 60 jaar en heb geen kinderen, mijn verzamelingen
mogen de wereld in en op een andere manier (en niet aan een

volgende generatie) worden doorgegeven. 
WichtKrachtWezens doen dat voor mij.

Natuurlijk ontvang ik ook graag een ruilenergie terug van het
nieuwe thuis van een WichtKrachtWezen. 

Dat gebeurt al doordat ze zo liefdevol worden ontvangen. 
Hulp bij het is de wereld zetten van ze is ook zo'n mooie ruilenergie en

materialen aanbieden voor hun creatie ook.

Ja, en geld is hèt ruilmiddel van onze samenleving, dus daar ontkom
ik niet aan en ontvang ik ook graag. Het biedt mij weer
mogelijkheden en kansen waar je geld voor nodig hebt.

Ik laat op hun prijs geen rekensom los, voor €49,95 wil ik hun kracht
aan de wereld aanbieden. Ze hebben allemaal een prachtige

gelijkwaardige kracht en hebben daarom gewoon allemaal dezelfde
prijs. Klein, groot, "duur" of "goedkoop" materiaal het maakt niet uit.

Èn dat veertje van de kerkuil dat ik vond in de schuur of van het
torenvalkje bij onze weidestal of dat drijfhoutstokje dat ik vond op het

strand of die zeeglaskraal uit Engeland die ik kreeg of dat
kronkelhazelaartakje uit de tuin van mijn moeder die ze voor me
verzamelt of het adderhuidje dat we vonden bij onze sloot of die

appelbloesem van onze oude boom zo gehavend dat je door haar stam
heen kunt kijken en toch elk jaar overvloedig veel appels geeft of dat
water meegenomen uit de bron in Glastonbury of uit de beek van De

Drentsche Aa of blaadjes van die plant die hier is aan komen waaien
en zomaar haar (genees)kracht schenkt, kunnen voor mij meer



waarde bevatten dan een edelsteen, bedel of sieraad bijvoorbeeld.
Waarde wordt voor mij niet gedefinieerd met geld.

Dit voelt juist voor mij en het creëren brengt mij zoveel vreugde 
daar ben ik heel dankbaar voor.

Dus ook de prijs van Moedig is gewoon €49,95.

Ze heeft guldenroedekracht en ook haar wol is geverfd met
guldenroede (van eerste en derde verfbad). De bloemen van

Guldenroede zijn hèt symbool van zon en levensmoed.

Sekhmet ondersteunt mensen die op zoek zijn naar persoonlijke
empowerment, genezing en transformatie. Zij geeft met haar

vuurkracht moed om groei- en ontwikkelingsprocessen aan te gaan.

"Moedig" is een hele krachtige dame. 
Zij is moedig als een leeuw(in), het dier van Sekhmet.

Het goddelijke in haar groet het goddelijke in jou; namaste!

Een blij appje stuurde ik Geke: "Ik moet hard aan de slag want mijn
voorraad WichtKrachtWezens is op" .

Op 17 en 18 mei staan we samen bij de schaapskooi van Het
Balloërveld in Ballo met onze creaties. Nou ik werd meteen

gecorrigeerd door dit wezen, Moedig. Ze willen niet "op voorraad" zijn
voor een markt en tot die tijd achtergehouden worden.

Is er geen WichtKrachtWezen (ik kan hun creatie ook niet forceren)
dat ik daar kan aanbieden, dan geef ik ze gewoon meer bekendheid
met foto's en mijn persoonlijke WichtKrachtWezens èn met alle liefde

bevrouw ik onze kraam gewoon voor Witte Wichter Zuster, Geke.

Dus als ze voor jou is, laat het me weten!

Het gaat zoals het gaat.

Het kunstwerk "Sekhmet" in deze collage 
is gemaakt door Erica Haupert. 


