
"Takkenkol"
met hazelaar en moskracht.

De kronkelhazelaar takjes komen uit de tuin van mijn moeder en het
mos uit de spiraal van Drentse keien met de vrouwencirkel in het

centrum. Inmiddels dragen zij rokken van mos en is de hartvormige
Hagstone in het kelkje in het midden van de cirkel onherkenbaar

bedolven onder een dekentje van mos.

Ik heb lang bij de cirkel gezeten en gelegen op het zachte mos om de
foto's te maken vandaag. Heerlijk in het zonnetje bestudeerde ik de

moswereld en was geraakt door de schoonheid.
Hazelaar brengt wijsheid en inzicht en wordt vaak gebruikt voor het

maken van een (tover)staf en ook voor wichelroedes. 
Mos verwijst naar innerlijkheid, het leven van de ziel en spiritualiteit.

Mos nodigt als vanzelf uit om te verstillen, te vertragen en te
reflecteren. Om de Mos wereld te betreden moet je stilstaan en knielen. 

Mos verwijst ook naar een nieuw begin, nieuw leven dat verschijnt
onder barre omstandigheden en hoop, omdat mos kan groeien op

donkere en ongunstige plaatsen.


