
Pellegrin
met heide-, slang, staf-, spiraal-, en denkracht.

Zo'n geboorteproces verloopt steeds weer anders, dit keer gaat het zo:
● Het laatste bijvoetwezen vond haar thuis, dus ik ga een nieuw 

bijvoet wezen maken. 
● Met welk symbool wil er gewerkt worden? Ok slang. 
● Mmmm daar wil heide bij gebruikt worden en geen bijvoet. Ik 

heb nog gedroogde heide. Even zoeken. 
● Ik zie een wezen met een staf voor me. Ze trekt door de natuur 

over heidevelden. Is er èèn mee. 
● Waar zal ik mijn afstemming op richten? Een kaart uit het 

nieuwe deck? Ok. 
De kaart "pelgrimstocht" valt.
Ja precies!
Tekst bij de kaart:
"De pelgrimsreis is altijd spiritueel van aard. Hij wordt 
ondernomen om een of andere openbaring te krijgen, of om een 
dieper begrip te krijgen van de wereld en onze plaats daarin. 
Een pelgrimstocht vraagt ons alles op te geven om te leren wat 
werkelijk van ons is om te behouden. Het is een zoektocht naar 
kennis, een zoektocht naar wording. En een pelgrimstocht begint
ook met een verlangen: een verlangen naar diepe 
verbondenheid, naar een ware, koesterende gemeenschap, of 
gewoon naar verandering.
Een pelgrimstocht vraagt ons bovenal om ons over te geven aan 
de Reis en ons open te stellen voor nieuwe manieren van reizen 
en zien. Het pelgrimspad is ontworpen om zich een weg te banen 
door onbekend en vaak ruig terrein, en de lange, moeizame Reis
vereist uithoudingsvermogen, veerkracht en focus. Maar er zit 
niets anders op dan door te blijven lopen. Stap voor hobbelige 
stap; de ene voet voor de andere. Het pad zal achter je vervagen 
en er is geen weg terug. En zodra je
begrijpt hoe ver je moet reizen, het kan moeilijk zijn om de lange,
uitdagende weg die voor ons ligt onder ogen te zien.
Daarom moeten we onderweg de hulp van bondgenoten zoeken 
en verwelkomen. De meest waardevolle bondgenoten zijn 
degenen die ons leren dat we niet alleen kunnen slagen - en 
meer nog, dat het zinloos is om alleen te slagen, want een 
essentieel onderdeel van de Reis van de Heldin is het ontdekken 
van de vreugde en de noodzaak van gemeenschap. 
Pelgrimspaden worden door vele anderen bevolkt, en als we 



ervoor openstaan, zullen we onderweg vele soorten bondgenoten 
vinden. Slechts enkelen daarvan zijn menselijk."

● Ok ze krijgt ook een buideltje of een tasje.
● Ik hou nu al van haar, terwijl er nog niets van haar in de vorm 

geboren is. Vaak komt het pas later. 
● Nee toch geen buideltje, dat zou teveel worden. Ik heb er een 

gemaakt en getest. Er kwam een "nee".

De wezens die via mij geboren worden krijgen ook wat v
an mijn energie en van de heilige grond

(van het Balloërveld, de hunebedden, De Heest en De Drentsche Aa)
waarop ik woon en haar natuurkrachten mee. 

Mijn "pelgrimstochten" voeren vaak over de heide van het Balloërveld.
Daar verbind ik me met bondgenoten heide, den en adder en die
krachten kreeg dit wezen mee. Haar staf is van een dennentakje.


